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Vertelling 8–12 jaar

Een beetje geloof
Boven, op de berg, is iets bijzonders gebeurd. Drie leerlingen van Jezus hebben het
gezien: Jezus veranderde. Zijn gezicht begon te stralen als de zon, zijn kleren werden 
wit als het licht. En Mozes en Elia waren bij hem, om met hem te praten. Het was 
ongelooflijk, en toch helemaal waar.
Nu zijn ze op weg naar beneden. ‘Vertel het maar niet’, zegt Jezus nog. ‘Later 
misschien. Als ik ben opgestaan uit de dood. Maar voorlopig kun je hier maar beter je 
mond over houden.’
Als ze beneden zijn, komt er meteen een menigte mensen op ze af. Ze roepen, praten 
door elkaar heen, zijn onrustig. En een man valt voor Jezus op zijn knieën. ‘Heer!’ 
roept hij. ‘Help mijn zoon. Hij is zo vreselijk ziek. Hij maakt rare bewegingen, hij is 
zichzelf niet meer. Ik heb uw leerlingen gevraagd om hem te genezen, maar ze konden 
het niet. U moet me helpen Heer! Zo kan het niet langer!’
Jezus kijkt naar de man, en naar alle mensen die eromheen staan. ‘Wat vinden jullie 
het toch moeilijk om te geloven’, zucht hij. ‘Breng die jongen bij me.’ 
Even later wordt de jongen bij hem gebracht. Jezus kijkt hem aan. Maar hij kijkt ook 
naar iets dat in hem zit. Een kracht, die sterker is dan de jongen zelf. ‘Laat deze 
jongen met rust’, zegt Jezus tegen die kracht. ‘Laat hem weer zichzelf zijn. Jij hoort 
hier niet!’ 
Meteen voelt de jongen dat er iets gebeurt. Zijn hoofd, zijn armen, zijn benen… het is 
alsof alles in hem ontspant. ‘Ik ben beter’, zegt hij verbaasd. ‘Ik voel me weer mezelf.’ 
Blij kijken de mensen hem aan. ‘Het is een wonder!’ roept iemand. ‘Een echt wonder!’

Die avond, als Jezus en zijn leerlingen rustig bij elkaar zitten, vraagt een van de 
leerlingen: ‘Waarom konden wij die kracht in die jongen niet wegjagen?’ 
‘Vanwege jullie gebrek aan geloof ’, zegt Jezus. ‘Echt: je mag erop vertrouwen dat 
geloof bergen kan verzetten.’ 
Een van de leerlingen lacht een beetje. ‘Bergen verzetten?’ vraagt hij. ‘Dat is natuurlijk 
een beetje overdreven. We kunnen niet echt een berg verplaatsen, toch?’
‘Ik beloof je’, antwoordt Jezus, ‘als je maar een klein beetje geloof hebt, zo klein als 
een mosterdzaadje, en je zegt tegen een berg: “Verplaats je van hier naar daar!”, dan 
zal het gebeuren. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’ 
De leerlingen knikken. Sommigen hebben een glimlach om hun mond. Jezus zal het 
wel niet letterlijk bedoelen, denken ze, maar de boodschap is duidelijk: met geloof 
kun je veel doen. Wat kan Jezus het toch altijd mooi zeggen… maar een paar leerlingen 
kijken nog eens goed naar Jezus. Hoe letterlijk bedoelt hij het nu echt? Is echt niets 
onmogelijk als je gelooft?
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8-10 jaar

l
Gesprek: Wat is ‘geloven’ volgens de
kinderen? En wat is ‘niet geloven’?
Kun je ook een beetje geloven?

p
Spel: Een berg verplaatsen… dat is nog
niet zo gemakkelijk. Laat de kinderen
een berg of een toren maken met bouw-

materialen. Vraag hen daarna om de berg of
toren te verplaatsen naar de andere kant van
de ruimte. Hoe pakken ze dat aan?
Tip: Zie ook het spel bij 4-7 jaar.

s
Creatief: Maak een stripverhaal van
dit verhaal. Begin bij de gebeurtenis
boven op de berg, waar Jezus

verandert en Mozes en Elia verschijnen.

11-12 jaar

l
Gesprek: Wat denken de kinderen:
hoe zou Jezus zijn uitspraak bedoeld
hebben? Zou hij echt bedoelen dat

geloof een berg kan verplaatsen, of is dat meer
een manier om iets uit te leggen?

s
Creatief: Op een groot vel papier
schrijven de kinderen: Een beetje
geloof…

Daaromheen schrijven of tekenen ze dingen
die volgens hen kunnen veranderen als
mensen een beetje geloof hebben.


